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Erediensten

Zondag  25 juni zal bij ons voorgaan: Mevr. Hilde Zwaan-Kruit. 

Zondag  2 juli zal ds. Nico Paap weer onze voorganger zijn.  

 Goede en gezegende diensten gewenst met elkaar.

Lenie de Boer-Keijzer

BONIFATIUS – deel 2

In 722 wordt Bonifatius, opnieuw in Rome, door de paus tot bisschop gewijd met de opdracht
de  Kerk  in  Duitsland  te  organiseren.  Daarmee  verviel  ook  de  wens  van  Willibrord  om
Bonifatius als zijn opvolger als bisschop van Utrecht aan te stellen. In Thüringen en Hessen
sticht Bonifatius talrijke kerken en kloosters, daarmee Midden-Europa duidelijk stempelend.
Beroemd is het verhaal van de aan de Germaanse god Donar of Tor gewijde heilige eik bij de
stad Fritzlar. In 723 – nu dus 1300 jaar geleden – hakte Bonifatius de eik om, om van het hout
een  aan  Petrus  gewijde  kapel  te  bouwen.  Toen  de  bliksemschicht  uit  de  hemel  uitbleef,
bekeerden vele Germanen zich, gewend als zij waren diegene te volgen die als sterkste uit de
strijd tevoorschijn kwam. 

Na de dood van Willibrord in 744 nam Bonifatius het bestuur van het bisdom Utrecht onder
zijn  hoede,  gedelegeerd  aan  assistent-bisschop  Eoban.  Hoewel  in  732  benoemd  tot
aartsbisschop  (zonder  zetel)  en  tot  pauselijk  vicaris  voor  het  oostelijke  Frankenrijk,  ziet
Bonifatius geen kans de vacante zetel van Keulen te bemachtigen. In 747 wordt Bonifatius
dan door de paus benoemd tot aartsbisschop van Mainz en primaat van Duitsland.

Het werk van Bonifatius roept direct al de spanningen op die de hele Middeleeuwen door
zullen blijven spelen: de strijd om de suprematie in Europa tussen de paus en de wereldlijke
heersers  (keizer).  Met  steun  van  de  Frankische  hofadel,  duidelijk  hun  invloed  en
machtspositie versterkend door zijn missionaire werk, tegelijk hun invloed weer beperkend
door centralistische en Rome-georiënteerde maatregelen als de opbouw van de Kerk onder
pauselijk gezag.



Welbedankt!

Graag wil ik langs deze weg de Wijkgemeente hartelijk danken voor de bijzondere 

felicitatiekaart en de mooie bloemen die ik ter gelegenheid  van mijn negentigste verjaardag 

heb ontvangen.

Jan van Hemert

Verhuisbericht

Mevrouw Riet van Toor-Roskam is binnen Uitzicht verhuisd naar de afdeling Verzorging. 

Haar nieuwe adres is Churchillsingel 391, 3137 XB Vlaardingen. Zij zal het zeker op prijs 

stellen om kaarten vaan meelevende gemeenteleden te ontvangen.

Overlijdensbericht 

Ruim 8 jaar geleden verhuisde mevrouw Riek van der Weerd-van Gellekom, weduwe van 

Adrie (Ab), naar een verzorgingshuis in Heerenveen. Daar woonde zij dicht bij haar familie. 

Haar broer Bram, waarmee zij veel optrok, overleed 5 jaar geleden en nu is Riek, na een val , 

op 13 juni toch vrij plotseling overleden. Zij werd 89 jaar en is bijna haar leven lang actief 



geweest in de Rehobothkerk, niet alleen als ouderenbezoekster, maar ook met het bekende 

verjaardagsbusje. Een goed en liefdevol mens. Een voorbeeld voor allen. Het was haar wens 

om in de buurt van haar broer Bram begraven te worden. U kunt de familie Van Gellekom, in 

het bijzonder haar schoonzus en mantelzorger Mia, condoleren door een kaart te sturen naar: 

Willem Lodewijklaan 55, 8448 PG Heerenveen.

Klein geluk 

Het is zondagmorgen. Ik fiets het kerkplein op. Ik ben vroeg, het plein is nog leeg.

Vanuit de kerk klinkt orgelspel. Het is prachtig en voelt voor mij als een warm welkom.

Een geluksgevoel, dat  bij de lofzang aan het eind van de dienst nog eens versterkt wordt.

Alles wat adem heeft love de Here,

zinge de lof van Israëls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja! Halleluja!

Jammer dat het niet iedere dag zondag is.

Joke de Zwart

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West 06 35 12 26 65 : dagelijks bereikbaar van 

9.00 tot 22.00 uur.

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik 

maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET 

TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, 

diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt 

doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet 

direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer. U

wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.

Er is ook een Centraal Meldpunt Overlijden voor de hele Protestantse Gemeente Vlaardingen:

06 30 13 79 75. In het geval dat u dit nummer belt wordt u zo goed mogelijk verder geholpen.
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